
Henk Bosch 

 
Henk werd geboren op 23 december 1927 in Hardenberg. Zijn vader 

heette Herman Bosch en was geboren en getogen Hardenberger. Zijn 

moeder Manna Hubert werd geboren in Coevorden en woonde daarna 

in Lutten. Het echtpaar kreeg twee kinderen. Henk was de oudste en 

Berend Jan was een nakomertje.  

 

Henk groeide op de Brink. De oudere Hardenbergers herinnern zich 

vast nog wel het langgerekte huis tussen smederij Brunnink en de 

familie Woelders. Henk wilde in eerste instantie, net als zijn vader, timmerman worden. Hij 

ging daarom naar de ambachtsschool in Coevorden. Na schooltijd werd er voor een blauwe 

maandag getimmerd. Henk moest toen vrij snel tot de conclusie zijn gekomen dat hij daar 

niet geschikt voor was. 

Daarna ging hij in dienst en kwam hij bij de Militaire Politie terecht, waarvoor de opleiding in 

Engeland was. Na terugkeer  in Nederland kreeg hij te horen dat hij naar Nederlands Oost-

Indië moest.  

 

In april 1948 was het vertrek uit Rotterdam met de Kota Baroe, waarmee koers werd gezet 

naar Batavia (Jakarta). In augustus 1949 werd Henk bij een van de acties op Midden Java 

gewond. Hij werd daarna ook nog ernstig ziek en overleed op 18 augustus 1949 in Tjimahi 

op de leeftijd van 21 jaar. Henk Bosch ligt begraven op het ereveld Pandu in Bandung. 

 

 

 


